Reality-tv
haalt het niet
bij goede
documentaire

Op televisie is veel
onechts te zien.
Juist als ze het
. reality-tvnoemen
- heeft het niets met
de werkelijkheid te
maken. In dat genre wordt
geforceerd gezocht naar extre-
men; omdat het op televisie
komt moet het spectaculair en
sensationeel zijn. Maar het is
allemaal fictie.
Gelukkig trakteert tv ons ook op
documentaires. Meestal pas na
elven, soms zelfs na twaalven.
Daar vind je het echte leven
terug. In NCRV’s Dokument
Voor ik het vergeet ging het over
Paul van Eerde. Deze ‘princi-
piéle levensgenieter’ krijgt op
zekere dag te horen dat hij lijdt
aan dementie. Het zal alleen
maar erger worden. Omdat hij
van mening is dat een mensenle-
ven waardig moet zijn en onno-
diglijden niet noodzakelijk,
besluit hij het heft in eigen hand
te nemen. Maar zijn huisarts
werkt niet mee. Dus gaat hij zelf
op zoek naar de verlossende
medicijnen.

In de documentaire zien we hoe
zijn vrouw en kinderen dit alle-
maal beleven of beter gezegd:
hebben beleefd. Want Paul van
Eerde voert zijn doodswens uit.
Zijn geliefden missen hem maar
gunnen hem zijn waardige einde
van harte. Dat is echte (naas-
ten)liefde.

In mijn directe omgeving zie ik
momenteel een stel ouderen
worstelen met de dood die maar
niet op komt dagen. Hun wereld
krimpt met hun hersenen mee.
Ze verliezen langzaam hun
verstand, verkeren in een isole-
ment en raken in conflict met de
mensen die willen of moeten
helpen. Tussen het slapen door
is er pijn en achterdocht en
boosheid. Het is ronduit zielig.
Ik herinner me die mensen zoals
ze ooit waren. Sterk, autonoom,
onafhankelijk, mensen van de
wereld. Nu zijn ze de regie kwijt.
Het wachten is op de verlossing
van een gebroken heup, een
opname en een ziekenhuisbacte-
rie.

Voor ik het vergeet zag ik negen
dagen geleden en elke dag heb ik
eraan gedacht. Morgen begint in
Amsterdam de IDFA. Tien da-
gen lang zijn de beste documen-
taires ter wereld te

zien. Heerlijk.
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